PRODUCTIE: ELSELIEN VAN DIEREN

FEN PROBLEEM, VIJF MENINGEN

DENKTANK

“De kinderen van mijn vriend sluiten

mijn kinderen buiten”

Marit (34): “Na een scheiding twee jaar geleden woon ik sinds drie maanden samen
met mijn nieuwe vriend. Mijn kinderen (4 en 6) wonen bij ons, zijn kinderen (6 en 8) komen
in het weekend. Het valt me op dat zijn kinderen niets te maken willen hebben met
mijn kinderen. Zal ik het even aankijken of meteen ingrijpen?”

Qualitytime

“Misschien zijn jullie wel klaar
om te gaan samenwonen, maar
de kinderen nog helemaal niet.
Daarnaast denk ik dat de kinde-
ren van je vriend qualitytime met
hun vader nodig hebben. Zij
zien hem alleen in het weekend,
terwijl jouw kinderen hem de
hele week zien. Het kan zijn dat
ze jaloers zijn en jouw kinderen
daarom buitensluiten. Gun ze
die tijd met hun vader. Stel je
vriend voor om af en toe eens
uities met alleen zijn kinderen te
plannen.” Kim

Praat erover

“lk zou meteen actie onderne-
men, anders bestaat de kans
dat zijn kinderen het buitenslui-
ten van jouw kinderen normaal
gaan vinden. Bespreek het eerst

met je vriend en ga daarna met
z'n allen rond de tafel om erover
te praten. Misschien vertellen ze
wat hen dwarszit en kunnen jullie
daarop voortborduren.” Petra

Dwing niks af

“Geef ze de tijd. Het kan zijn dat
zijn kinderen jullie als indringers
zien. Dwing niks af, laat ze aan
deze situatie wennen en bena-
druk dat jij nooit hun moeder
wilt en kunt vervangen. Doe
leuke dingen met elkaar, zodat
ze meer in contact komen met
elkaar.” Cynthia

Vraag advies

“Vraag advies van een stiefplan-
coach. De kinderen van je
vriend vragen op hun manier
om gezien te worden door hun
vader, die de hele week andere

kinderen dan de zijne verzorgt.
Dit is een proces dat goed moet
worden begeleid.” Jacqueline

En dit zegt de deskundige
“Vraag je vriend of hij met zijn
kinderen wil praten en te vragen
wat zij ervan vinden om bij jullie
in huis te zijn. Misschien pro-
beren zijn kinderen, door jouw
kinderen buiten te sluiten, aan
te geven dat ze moeite hebben
met de situatie. Probeer hun
gevoelens te benoemen en te
erkennen. Het gezamenlijke
speelgoed kun je in een kast in
de huiskamer opbergen, geef
hun persoonlijke speelgoed een
plek in hun eigen kamer. Dan
ontstaat er ook geen ruzie over
het speelgoed.”

Minouk Timmers, gezondheidszorg-
psycholoog, kindenko.nl



